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Het leven is een feest,  
maar je moet wel zelf de slingers ophangen.

Soms is het moeilijk om de mooie  
dingen van het leven te zien. Soms zie je ze éven.  

Die momenten zou je graag willen koesteren en vasthouden.

Met dit DIY-pakket maak je een slinger met  
16 vlaggenpunten. 

• �Noteer op elke vlaggenpunt iets waar je 
jezelf aan wilt herinneren. Iets wat je blij 
maakt, wat je troost of wat een glimlach  
op je gezicht brengt.

• �Laat je inspireren door de bijgevoegde  
vragen die je aan jezelf kunt stellen. 

TIP Je kunt de vlaggenpunten ook gebruiken om 
samen met je familie, vrienden of collega’s een slinger 
te maken en cadeau te geven aan een jarige of jubilaris. 
Laat iedereen een felicitatie of wens op een vlaggenpunt 
schrijven en verras de feestvierder met een persoonlijke 
slinger.

Er groeit ee
n 

mooie wilde 

bloem tussen  

de tegels in  

de tuin!

Ik kon  vandaag iemand  anders  bemoedigen!

Vandaag  

genoot ik  

van een  

wandeling

Deze slinger heb ik ontworpen een jaar nadat mijn man plotseling overleed. Hij was mijn grote geliefde, mijn  
levensmaatje. Ik mis hem enorm. Langzamerhand begint te wennen… dat het gevoel van gemis nóóit zal wennen.

‘Je moet zelf de slingers ophangen’ zeggen mensen wel eens tegen me. Maar… hoe dan?

Ik kreeg er energie van om juist dáár wat mee te doen: letterlijk een slinger ophangen. Vanwege de mooie dingen  
van het leven. Want die zijn er nog. Zéker. Ik kies ervoor om die te willen zien: de zon die tussen de herfstbladeren 
doorschijnt, een kostbaar bezoekje, wakker worden na  een betere nacht, een kop koffie waar ik van geniet.  
Kleine dingen.

Deze slinger is bedoeld voor mensen zoals ik. Zij die - voorzichtig aan - proberen te kijken naar de mooie dingen  
en die te benoemen. Op te schrijven op je eigen slinger. En die op te hangen. Om je leven te vieren.

€ 6,-


