
Heb je altijd al eens zelf een schilderij willen maken?
Bij Vrolijk met Verf kan dat!

Wat ga je maken?
Je kunt kiezen uit een vrolijke kip, koe, vogel of varken. 

Hoe? 
• Je stelt zelf een compositie samen.  
• Die teken je met potlood op het doek.  
• Daarna ga je schilderen.
• Je werkt met Amsterdam-acrylverf op een 3D-canvas van 40x40 cm.

Ik zorg voor een canvas, schort, verf en kwasten. 
De workshop duurt tot zo’n 2 tot 3 uur, afhankelijk van jouw stijl.
Aan het einde van de workshop ga jij naar huis met je zelfgemaakte 
schilderij!

Let op:
Wil je graag iets anders maken dan een van de aangeboden ontwerpen? 
Neem dan een kant en klaar eigen ontwerp mee op het juiste formaat. 

Deelname:
40,- pp*
Inclusief 3D-canvas van 40x40 cm
Inclusief koffie/thee met wat lekkers

Dag en tijd
In overleg:
- op een dinsdag-, woensdag- of donderdagochtend, aanvang 10 uur
- op een dinsdag-, woensdag- of donderdagmiddag, aanvang 14 uur 
- eventueel op een andere dag of tijdstip

Overleg met Marlinde: vrolijkmetverf@gmail.com

SchilderWorkshop

* Op basis van 4 tot 6 personen


